
Psalm 9:11 Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, Heere, niet hebt verlaten
wie U zoeken

Beste vrienden,
Geweldig om onze hemelse Vader te mogen kennen, te weten dat we alles bij Hem in het

gebed kunnen brengen, Hij zorgt voor ons, Hij zal ons nooit verlaten. Ook de afgelopen tijd
hebben we dat weer specifiek mogen ervaren. We zijn dankbaar voor hoe de Heere de
afgelopen tijd verschillende van onze gebeden heeft verhoord.

Zo de Heere wil zullen we over 2 maanden naar Papoea Nieuw Guinea vertrekken. Onze
visa voor de tijd in PNG zijn weer anders dan vorig jaar, maar we danken de Heere dat we ze al
vrij snel kregen. Onze vluchten hadden we vorig jaar al geboekt en zijn blij dat we er al voor
gekozen hadden om niet via het Midden Oosten te vliegen. Zo de Heere wil zullen we via
Finland, Singapore en de Filippijnen vliegen en op de terugweg alleen via Singapore en
Finland.

We zien er naar uit om iedereen in de stam weer te zien. We hebben de laatste weken
veel contact gehad met gelovigen in de stam en we zijn blij te horen hoe ze met de Heere
leven. Filippi is begonnen om een groep van nieuwe mensen in de gemeente wekelijks Gods
Woord te onderwijzen en is daar enthousiast over. Hij wil het onderwijs dat hijzelf gekregen
heeft ook de nieuwe mensen in de gemeente geven. Het is ook fijn om de samenwerking
tussen de verschillende gemeentes te zien. Jonis belde laatst en vertelde dat hij en zijn vrouw
in het dorp Yasuqwane waren geweest om de gemeente daar vanuit Gods Woord te
bemoedigen.

In januari ben ik begonnen om de boeken Jozua, Ruth en Ezra in te spreken voor de
Audio Bijbels. Dat is nu bijna afgerond. Met de aanpassingen maken voor het Iqwaye Nieuwe
Testament ben ik nu ongeveer op tweederde daarvan en met de aanpassingen voor het Gwase
Nieuwe Testament ben ik bijna op de helft. Daarnaast heb ik verder gewerkt aan verschillende
boeken voor het Iwalaqamalje Oude Testament en al het vertaalwerk zullen we weer op de
verschillende plekken in de stam gaan controleren tijdens ons verblijf daar.

Het was fijn om in de afgelopen maanden gemeentes en vrienden te bezoeken in het
noorden en zuiden van het land. Het Bijbelonderwijs via videobellen is inmiddels wat uitgebreid.
Naast het wekelijks onderwijs voor een broeder in Kenia zijn er nu 3 locaties in Pakistan waar
groepjes mensen zijn voor wie ik iedere week onderwijs.

Elianne is pas teruggekeerd van een heel mooie reis in het Midden-Oosten waar ze vooral
op plekken is geweest waar het volk Israël was in de woestijn. Amos en Emmy en Jafeth zullen
in juni terugkeren naar Nederland waar Amos daar weer het werk in de kassen zal oppakken.
We zijn dankbaar dat ze ook al een huis hebben gevonden niet te ver van waar Amos zal
werken. Jorim krijgt veel werkopdrachten. Hij woont nog thuis maar is vaak onderweg.

Met hartelijke groeten van ons en dank voor jullie gebeden,

Robert en Nicole


