
Beste vrienden,
We zijn dankbaar voor de afgelopen maanden waarin weer het een en ander

gebeurd is. De gelovigen in de stam zijn net teruggekeerd van een regionale
conferentie die ze in een naburige stam hadden met gelovigen van 5 verschillende
stammen. Ook al was de conferentie in de naburige stam, het was voor degenen die er
te voet zijn heengegaan toch een paar dagen lopen waarbij verschillende bergruggen
beklommen moesten worden. Voor degenen die niet konden lopen, kwam het
vliegtuigje van onze zendingsorganisatie. Ze hadden een fijne tijd gehad en waren
dankbaar dat onderweg ook alles was goed gegaan.
Pas geleden belde Liens me en wilde gewoon even praten. Het was fijn om te horen

dat het met hem en zijn vrouw goed gaat na het verlies van hun dochtertje deze zomer.
Ze verwachten weer een kindje dat volgens Liens al deze maand geboren kan worden.
We bidden dat alles goed mag gaan met de bevalling.

Zelf hebben we hier weer de draad opgepakt nadat we terugkwamen vanuit PNG.
Eerst ben ik begonnen om de vertaling van Obadja terug te vertalen naar het Engels
zodat dat nagekeken kan worden. Daarna verder gegaan met het vertalen van Numeri,
Richteren, 1 Samuel en Nehemia. De komende tijd hoop ik ook weer verder te gaan
met het vertalen van de Psalmen en Spreuken. Ik ben dankbaar voor inzicht en wijsheid
die de Here steeds weer geeft bij het vertalen en ook dat ik door het vertalen veel van
Gods Woord leer. Het is zeker een voorrecht om zoveel en intensief met Gods Woord
bezig te zijn. Ook het werk aan de Iqwaye en Gwase Nieuwe Testamenten gaat door.
Voor de Iqwaye gelovigen ga ik nog eens door de laatste hoofdstukken van
Handelingen voordat ik dan met Romeinen zal verdergaan en voor de Gwase gelovigen
ben ik bezig met de laatste hoofdstukken van Johannes en ga dan ook voor hen verder
met Handelingen.

De Bijbelstudies die ik met een groep in Pakistan deed zijn niet meer hervat daar
de locatie die gebruikt werd voor de Bijbelstudies niet meer beschikbaar is. Wel doe ik
nog via videobellen wekelijks Bijbelstudie met een broeder in Kenia die zelf als
evangelist daar werkzaam is.

Kort nadat we terugkwamen is Jorim geslaagd voor de 4-jarige opleiding
sportcommunicatie die hij gedaan heeft en we vonden het fijn om bij de diploma
uitreiking te kunnen zijn. Jorim is inmiddels aan het werk als freelancer en krijgt dan
regelmatig opdrachten om aan te werken vooral via de 2 bedrijven waar hij stage heeft
gedaan maar ook inmiddels via opgebouwde contacten. Elianne was afgelopen zomer
opnieuw in Zwitserland waar ze weer heeft meegewerkt om veel mensen uit vrij
gesloten landen met het Evangelie te bereiken. Er zijn goede gesprekken geweest en
ze hebben weer vele Bijbels en evangelisatiemateriaal kunnen meegeven. We zijn ook
dankbaar dat we Amos, Emmy en Jafeth hebben kunnen zien de afgelopen tijd. Emmy
kwam eerst met Jafeth voor een tijdje naar Nederland omdat ze ging helpen bij een
christelijk jongerenkamp. We hebben toen ook een paar fijne dagen met hen gehad. En



Amos was pas even in Nederland voor een bedrijfsuitje en was het ook fijn om ook even
met hem te zijn.

Met hartelijke groeten van ons en dank voor jullie gebeden,Robert en Nicole

Liens, rechts in de hoek, tijdens het controleren van vertaling

Met Jafeth

Diploma uitreiking van Jorim


