
Ezech. 44:28 Dit zal hen tot erfelijk bezit zijn: Ik ben hun erfelijk bezit. Daarom magu hun in Israël geen bezit geven: Ik ben hun erfelijk bezit
Beste vrienden,

Bij het lezen van Ezechiel hoofdstuk 44 viel me op hoe nadrukkelijk de Heer weer
aangeeft dat de Levitische priesters geen bezit gegeven moet worden in Israël. Want zegt
de Heer: “Ik ben hun erfelijk bezit.” Dit komt steeds weer terug als het over het verdelen van
het land gaat in het Oude Testament. Iedere stam werd land gegeven maar de Levitische
priesters hoefden geen grond te zitten. De Heer Zelf zorgde voor hen! Eén vertaling eindigt
dit 28e vers met de volgende woorden: “Ik ben alles wat zij nodig hebben.” Dat gold voor de
Levitische priesters onder het Oude Verbond. Dat geldt echter ook voor al ons gelovigen in
Jezus Christus, priesters onder het Nieuwe Verbond: De Heer is ook voor ons alles wat we
nodig hebben.

We zijn dankbaar voor het contact met de gelovigen dat we de afgelopen tijd hebben
gehad. Het is fijn om op de hoogte te blijven van het gemeenteleven in de stam. De
gelovigen in Andakombi vertelden ons vorige maand dat Devit, de oudste broeder in de
gemeente en ook in het dorp was overleden. Devit was voordat de Australiërs naar Papoea
Nieuw Guinea kwamen een grote strijder in de stam. Toen hij tot geloof kwam gaf hij steeds
weer getuigenis van wat voor een slecht persoon hij was geweest maar dat hij wist dat God
hem vergeven had vanwege het sterven van de Here Jezus, ook voor zijn zonden. Omdat
hij een belangrijk persoon was in de stam, kwamen veel mensen naar zijn begrafenis. De
gelovigen maakten van de gelegenheid gebruik door over de verandering die in Devit zijn
leven had plaatsgevonden te spreken. Vele mensen waren aangeraakt door zijn getuigenis.
En recent vertelden de gelovigen ons ook dat Philipi zijn vrouw die mondkanker heeft zich
heeft laten dopen. Jarenlang heeft ze zich verzet tegen het Evangelie maar daar kwam
vorig jaar verandering in. Haar tijd hier op aarde zal menselijk gesproken niet meer lang zijn
maar ze heeft bij haar doop ervan getuigt dat ze weet dat ze naar de Heere zal gaan. Dat is
heel fijn.

Zo de Heer wil zullen we begin mei naar Papoea Nieuw Guinea reizen. We zijn
dankbaar dat we ons visum al hebben. Zoals altijd zullen we het eerste deel bij de
Iwalaqamalje gelovigen in de stam zijn en het tweede deel bij de Iqwaye en Gwase
gelovigen. In het midden van onze tijd zullen we in Goroka zijn waar een collega met ons de
laatste controle zal doen van Jozua, Ruth en Ezra voor de Iwalaqamalje gelovigen. De
afgelopen tijd heb ik gewerkt aan de eerste hoofdstukken van de vertalingen van Numeri,
Richteren, 1 Samuel, Nehemia en Psalmen voor hen en Obadja vertaald. En voor de
Iqwaye en Gwase gelovigen verder aan de Nieuwe Testamenten gewerkt.

Het onderwijs voor Pakistan heb ik nog niet hervat maar onderwijs wel wekelijks een
paar broeders in Kenia via video oproep. We zijn dankbaar dat het met de kinderen goed
gaat. We zijn soms allemaal in andere landen maar binnenkort hopen we weer allemaal
even bij elkaar te zijn als Amos en Emmy met Jafeth hier voor een paar dagen zullen zijn.
Jorim hoopt de komende maanden zijn opleiding af te maken.

Hartelijk dank voor jullie gebeden, met hartelijke groeten,
Robert en Nicole


