
Matth. 2:11 …en zagen de Jongen….en zij vielen neer en aanbaden Hem
Beste vrienden,
De wijzen die uit het oosten kwamen geloofden wie de Jongen was toen zij Hem zagen en
daarom vielen zij neer en aanbaden Hem. Hij was voor hen de koning van de Joden, maar niet
zomaar een koning voor wie ze neervielen. Ze aanbaden Hem omdat deze geboren koning God
Zelf was. Ook vandaag aanbidden mensen uit alle delen van de wereld Hem omdat ze ontdekt
hebben wie Hij is. Niet alleen dat Hij Immanuel is, God die als mens geboren werd en zo bij de
mensen kwam. Maar Hij is ook Jezus, Hij kwam uiteindelijk om de zondige mensheid te redden.
Mogen we deze geweldige boodschap ook het komende jaar verkondigen.
Deze tijd van het jaar beginnen we altijd met de eerste voorbereidingen voor de volgende reis
naar Papoea Nieuw Guinea. We kregen van onze collega’s in PNG het goede nieuws dat er
met de regering daar geregeld is dat werkers die voor 2 maanden of korter komen op een
bezoekersvisum kunnen komen. Dat betekent dat we op een heel eenvoudige manier aan een
visum kunnen komen in plaats van wat we de afgelopen jaren allemaal moesten doen om dat
andere visum te krijgen. Wel is er nog altijd een brandstoftekort in PNG wat de luchtvaart in het
land beïnvloed. We hopen dat daar toch een oplossing voor mag komen. Ook zijn we dankbaar
dat een collega die vertalingen controleert heeft toegezegd dat hij in het midden van onze
geplande tijd daar Jozua, Ruth en Ezra met ons wil controleren. Na die controle zullen we dan
die boeken kunnen laten drukken.
Ondertussen ben ik bezig met de vertaling van een aantal andere boeken van het Oude
Testament voor de Iwalaqamalje gelovigen. Bidt voor wijsheid in het vertalen. Voor het Iqwaye
Nieuw Testament ben ik inmiddels met Handelingen bezig en voor het Gwase NT met
Johannes.
We hebben de afgelopen maanden geregeld met de gelovigen in de stam gebeld, ook om te
vragen waar we voor kunnen bidden. Bidt voor Lorens en de kinderen. Belinda is eind
september overleden. Philippi zijn vrouw heeft verder gebed nodig. Ook voor haar hebben ze in
Goroka niet veel kunnen doen toen ze daar naar het ziekenhuis ging vanwege de mondkanker.
Paul en Ari hebben gebed nodig omdat een paar van hun zonen niet met de Heere leven met
alle gevolgen daarvan. We zijn dankbaar voor hen die de andere gelovigen voorgaan en ook
degenen die door moeiten gaan bijstaan en bemoedigen. Bidt ook voor de Kerstsamenkomsten
die de gelovigen altijd met elkaar organiseren, ook om in die tijd andere mensen in de stam met
het Evangelie te bereiken.
Dankbaar zijn we met Amos en Emmy dat op 10 oktober Jafeth geboren is en alles goed
gegaan is met de geboorte. Inmiddels is de kleine man al aardig gegroeid en genieten we
allemaal van hem zolang Amos en Emmy nog hier zijn. In Januari zullen ze namelijk naar Noord
Afrika vertrekken waar Amos voor zijn werk daar onderdeel zal zijn van een nieuw project in de
tomatenteelt. Elianne is vrij regelmatig op haar vrije dag door de week met een groep gelovigen
aan het evangeliseren in een stad niet zover hiervandaan. Vaak hebben ze goede gesprekken
en nemen mensen ook een Bijbel mee. Jorim zal vanaf januari zijn afstudeerstage gaan doen.
Eén van zijn vrienden van de middelbare school is dit jaar tot geloof gekomen en heeft zich pas
laten dopen met een mooi getuigenis. Verder zijn we het huis van mijn vader aan het
leegruimen daar hij nu in een verzorgingstehuis woont.

Fijne Kerstdagen gewenst en Gods zegen voor 2025,
Robert en Nicole


