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'Verheug	u	zeer,	dochter	van	Sion!	Juich,	dochter	van	Jeruzalem!	Zie,	uw
Koning	zal	tot	u	komen,	rechtvaardig,	en	Hij	is	een	Heiland,	arm,	en	rijdend	op

een	ezel,	op	een	ezelsveulen,	het	jong	van	een	ezelin.'
Zacharia	9:9

Paasdagen
Juist	rondom	de	paasdagen	lazen	we	Zacharia	9,	waar	onder	andere

het	bovenstaande	Bijbelvers	instaat.	Wat	een	rijk	vers,	de	Koning	der	koningen	die	tot
een	arm	en	nederig	mens	wilde	worden,	omgang	zocht	met	de	eenvoudigen,	leed	en

overwon	om	onze	Heiland	te	zijn!!
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Terugblik	Nederland
We	zijn	inmiddels	al	ruim	anderhalve	maand	terug	in	Perú	en	mogen	terugkijken	op

een	heel	bijzondere	tijd	in	Nederland.	Zagen	we	enerzijds	dat	de	Nederlandse
samenleving	steeds	harder	en	kouder	wordt,	de	liefdevolle	ontvangst	en

bemoedigende	gesprekken	en	alle	hulp	op	vele	manieren	die	we	mochten	ontvangen
van	velen	van	jullie	stond	daarin	tot	contrast!	Gezien	ons	drukke	leven	hier	in	Perú
hadden	we	ergens	het	verlangen	dat	de	periode	in	Nederland	een	rustige	tijd	zou
worden.	Maar	we	hebben	gezien	dat	dat	toch	geen	realistische	verwachting	is	van

een	verlof.	We	kiezen	dan	toch	zelf	ook	voor	veel	contact	en	niet	voor	afzondering	en
rust,	vanwege	de	unieke	mogelijkheid	om	iedereen	weer	te	zien	en	spreken.	Naast	de
vele	afspraken,	presentaties,	Compassion	diensten	en	een	muziekavond,	hadden	we
ook	momenten	dat	we	als	gezin	tijd	met	elkaar	konden	hebben.	Bijzonder	de	weken

dat	we	in	Putten,	Drenthe	en	Texel	mochten	verblijven.	Al	met	al	mogen	we	vol
dankbaarheid	terugkijken	op	onze	tijd	in	Nederland.



Terug	in	Peru
Eenmaal	terug	in	Perú	was	het	voor	de	kinderen	gelijk	weer	tijd	om	te	starten
met	het	nieuwe	schooljaar.	Doordat	we	vóór	ons	vertrek	naar	Nederland	alle

voorbereidingen	daarvoor	al	hadden	gedaan	(uniformen,	schoolschoenen,
schriften	en	boeken	aangeschaft)	verliep	de	start	zonder	obstakels.	We	zijn

dankbaar	dat	Nandy,	Pedro	en	Nathan	het	weer	fijn	hebben	op	San	Lucas,	de
school	in	Tarapoto,	terwijl	Mirtha	geniet	van	haar	homeschool.

In	onze	groeiende	gemeente	is	altijd	veel	gaande,	zowel	op	persoonlijk	vlak	in
de	levens	van	de	mensen,	als	op	organisatorisch	gebied.	Een	belangrijke
verandering	dit	jaar	is	dat	we	het	werk	met	het	compassionproject	gaan

intensiveren.	De	nieuwe	lokalen,	die	momenteel	worden	afgewerkt,	maken	het
mogelijk	om	voortaan	alle	kinderen	tegelijk	te	ontvangen.



Huidige	situatie
Op	het	moment	dat	we	deze	nieuwsmail	opstellen	is	Pedro	bij	een	zendingscongres

van	COMIBAM	in	Panamá.	We	zijn	dankbaar	dat	hij	daarbij	kan	zijn,	samen	met
andere	(inmiddels	welbekende	en	welbevriende)	zendingsgerichte	mede

voorgangers	uit	Perú.	Hij	heeft	daar,	naast	het	bijwonen	van	workshops	en	lezingen,
ook	meetings	met	de	LA-tak	van	Pioneers/Pioneros.

In	de	gemeente	maken	we	juist	deze	dagen	een	verdrietig	verlies	van	onze	lieve
zuster	Bertila	(56	jaar)	mee.	Zij	was	nog	niet	zo	heel	lang	geleden	tot	geloof
gekomen.	Ontzetting	en	tegelijk	dankbaarheid	dat	ze	haar	Heiland	mocht

kennen.	We	zullen	deze	dagen	van	rouw	en	afscheid	als	gemeente	zonder	Pedro
meemaken.	In	ons	gebied	worden	mensen	meestal	binnen	3	dagen	begraven.

Tegelijkertijd	kijken	we	als	gemeente	uit	naar	de	bruiloft	van	Brian	en	Katy,	beiden
zeer	geliefde	jongeren	uit	de	gemeente	die	beiden	een	belangrijke	leidinggevende
rol	vervullen.	Brian	als	projectdirecteur	en	medewerker	in	het	waterproject,	Katy
als	hoofd	van	de	zondagschool	en	aanstuurder	van	Su	Refugio.	Samen	leiden	ze	de

tienergroep.	Ze	hopen	op	12	juli	te	trouwen.

Wilt	u	ook	bijdragen	aan	ons	werk	in	Perú?
Hartelijk	dank!
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Groet	&	Zegen
Genoeg	geschreven	weer,	ontvang	onze	hartelijke	groeten	en	we	wensen	ieder	Gods

leiding	en	zegen	toe.

Bent	u	ook	zo	enthousiast	over	het	werk	van	Tanja	en	Pedro	in	de	jungle	van
Perú	en	wilt	u	graag	bijdragen	aan	het	bereiken	van	de	onbereikten?	Aan

diegenen	die	nog	nooit	van	het	evangelie	van	Jezus	hebben	gehoord?	Stuurt	u
gerust	deze	nieuwsbrief	door.

Heel	hartelijk	dank	bij	voorbaat!
Laureen,	Aristha	en	Doortje
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