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Beste	broeders	en	zusters,

de	zomer	is	inmiddels	volop	losgebarsten,	met	felle	zon,	voorbijscherende
zwaluwen	en	nog	meer	toeristen	in	de	stad.
Na	een	aantal	superdrukke	weken	voor	de	communicatie	van	OM	vanwege
verschillende	deadlines,	is	er	eindelijk	weer	wat	rust	en	overzicht
teruggekeerd	en	kan	ik	de	contacten	met	verschillende	mensen	weer	wat
aanhalen.	Eunice,	mijn	Amerikaanse	collega	doet	nog	regelmatig	een	beroep
op	mij	voor	het	regelen	van	praktische	zaken	in	de	Italiaanse	bureaucratie,
maar	ik	ben	blij	dat	ons	contact	zich	ook	steeds	meer	verdiept	met	gesprekken
over	leven	en	geloof.
In	deze	nieuwsbrief	kun	je	lezen	over	het	kinderevenement	dat	we	onlangs	in
de	kerk	mochten	houden.	Het	was	een	zeer	gezegende	dag	en	ik	raad	je	van
harte	aan	ook	(een	deel	van)	de	video	te	kijken	voor	een	indruk	van	het	geheel.
Verder	deel	ik	wat	vreugdemomentjes	van	de	afgelopen	tijd	en	vertel	ik	over
de	voortgang	van	de	vrouwenkring	en	onze	verantwoordelijkheden	voor	deze
zomer.
Verder	kom	ik	er	steeds	meer	achter	hoe	Christus	mij	in	spontane
ontmoetingen	kan	gebruiken	om	van	Hem	te	getuigen	en	dat	het	dus
belangrijk	is	genoeg	ruimte	in	mijn	agenda	te	houden	voor	spontane
ontmoetingen.	In	het	kopje	'Zening	=	relatie'	geef	ik	kort	een	aantal
voorbeelden	van	de	afgelopen	tijd.

Veel	leesplezier!
Dio	vi	benedica,	
Christine	(&	Marco)

Kinderevenement:	Missione	Possibile!
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Op	16	juni	jl.	hebben	we	ons	jaarlijkse	kinderevenement	weer	gehouden.
Dit	jaar	was	het	thema:	Mission	Possible:	zoeken	en	vinden	van	de	Gods
ware	identiteit.	Het	was	allemaal	nogal	op	het	laatste	moment,	vanwege
een	te	volle	agenda	van	onze	dominee,	maar	God	heeft	het	werk	wat	we
hebben	kunnen	doen	rijkelijk	gezegend!	In	de	setting	van	geheim
agenten,	hebben	we	gezocht	naar	antwoorden	en	bewijzen	rondom	de
volgende	vragen:	"Was	Jezus	alleen	een	goede	leraar	of	meer	dan	dat?",
"Is	Jezus	echt	gestorven	aan	het	kruis?"	en	"Is	Hij	daadwerkelijk
opgestaan	uit	de	dood	en	zo	ja,	waar	is	Hij	nu	dan?"	Er	waren	puzzels	die
de	kinderen	op	moesten	lossen,	hindernissenparcours	en	geheime
boodschappen	die	met	de	speciale	gadgets	te	lezen	waren.
Marco	was	de	directeur	in	de	videos	en	hoofdagent	Giuseppe	Veneto	en	ik
was	speciaal	agent	Christiana	(handpop),	die	al	op	vooronderzoek	was
uitgegaan	en	wat	mooie	dossiers	had	samengesteld.
Het	was	mooi	dat	het	kinderevenement	de	kerkdienst	verving,	zodat	de
hele	kerk	betrokken	was.	Een	van	de	volwassen	bezoekers	was	erg
geraakt	door	alles	en	de	boodschap	was	duidelijk	overgekomen.
Dit	was	voor	mij	de	tweede	keer	om	de	handpop	te	doen	en	ik	merkte	dat
het	me	een	stuk	beter	afging	en	er	zelf	ook	meer	van	kon	genieten!
Hier	is	een	link	naar	de	video	van	het	evenement,	weliswaar	in	het
Italiaans,	maar	toch	leuk	om	een	indruk	op	te	doen	hoe	het	werkte	met
videos	en	geluidseffecten.

Vreugdemomentjes

https://www.youtube.com/watch?v=r1lSuDjf0w4


Een	aantal	vreugdemomentjes	van	de	afgelopen	tijd	in	foto's:
1.	Op	moederdag	zeiden	de	Fillipijnse	meiden	uit	zichzelf:	"Gefeliciteerd	met
moederdag!	Je	bent	toch	onze	tweede	moeder!"	Hartverwarmend.	Ze	doen	het
heel	goed	op	school	en	zijn	allemaal	overgegaan	naar	de	volgende	klas!
2.	Er	is	een	heuse	Action	geopend,	op	40	minuten	fietsen	van	Pisa!	Helaas	is	het
creatieve	assortiment	erg	beperkt	(terwijl	dat	nou	juist	het	meest	interessante
gedeelte	is),	maar	ze	verkopen	wel	stroopwafels	en	gevulde	koeken!
3.	Er	is	een	nieuwe	graffiti-artiest	actief	in	Pisa,	die	overal	van	deze	blije
slakken	achterlaat.	Ik	ben	er	helemaal	weg	van:	ze	zijn	zo	blij	en	leuk!!
4.	Ik	was	ook	erg	blij	dat	mijn	zus	10	dagen	op	bezoek	was.	De	vorige	keer	was
4	jaar	geleden,	nog	voordat	Marco	en	ik	getrouwd	waren!	Zij	kon	het	ook	goed
vinden	met	de	slakken	;-)

Zomermaanden:	verantwoordelijkheid

Dominee	Joey	en	zijn	vrouw	Jenny	vertrekken	binnenkort	voor	ruim	3
maanden	naar	de	Verenigde	Staten,	want	hun	dochter	hoopt	te	bevallen
van	hun	eerste	kleinkind.	Een	grote	gebeurtenis!	In	diezelfde	periode
zullen	zij	de	kerken	rondreizen	die	hen	ondersteunen	om	presentaties	te
geven	over	het	werk	in	Italie.	In	de	tussentijd	mogen	Marco	en	ik	weer	de
praktische	verantwoordelijkheid	dragen	voor	de	gemeente	in	Pisa.	Marco
hoopt	de	zondagse	Bijbelstudie	leiden	(we	hebben	tegenwoordig
voorafgaand	aan	de	kerkdienst	45	minuten	'zondagschool	voor
volwassenen',	wat	een	extra	Bijbelstudie	is,	zie	foto)	en	ook	een	aantal
preken	houden.	Joey	heeft	ook	een	aantal	preken	vooraf	opgenomen	die
we	met	elkaar	zullen	kijken,	zodat	Marco	niet	al	te	veel	werk	heeft	naast
zijn	gewone	baan,	waarin	hij	ook	meer	uren	zal	maken,	omdat	hij	invalt
voor	collega's	op	vakantie.	Ik	zal	bij	de	zondagschool	voor	de	kinderen
betrokken	zijn,	doorgaan	met	de	vrouwekring	en	op	allerlei	praktische
manieren	ondersteunen	(zaal	klaarzetten,	ophaaldienst	met	de	auto,
powerpoint	voor	de	dienst	voorbereiden	etc.)	Bidden	jullie	mee	voor	deze
periode	dat	de	Heer	ons	zal	leiden,	wijsheid	en	bescherming	geven	en	dat
het	tot	meer	eenheid	in	de	gemeente	mag	leiden?



Vrouwenkring

De	vrouwenkring	waar	we	in	januari	mee	begonnen	zijn	in	de	kerk,	gaat
nog	steeds	door.	De	dames	zijn	over	het	algemeen	enthousiast	en	doen
graag	mee.	We	hebben	inmiddels	vijf	bijeenkomsten	gehad	over
verschillende	onderdelen	van	de	vrucht	van	de	Geest.	We	praten	over	een
hoofdstuk	uit	het	boek	en	daarna	is	er	tijd	voor	een	creatieve	verwerking
die	bij	het	hoofdstuk	aansluit.	We	merken	dat	we	nog	een	beetje
zoekende	zijn	hoe	we	het	inhoudelijke	gedeelte	het	beste	vorm	kunnen
geven.	We	hebben	afgewisseld	tussen	echt	het	hoofdstuk	doornemen	en
de	vragen	beantwoorden	en	meer	een	getuigenis	delen	gebaseerd	op
waar	het	hoofdstuk	over	spreekt,	of	ook	een	aanvulling	doen	op	het	boek.
Toen	het	hoofdstuk	over	de	'liefde'	aan	de	beurt	was,	heeft	een
bezoekende	zendelingen	uit	Brazilie	ons	verteld	over	de	situaties	waarin
zij	moest	leren	om	lief	te	hebben	en	liefdevol	te	handelen	ook	als	het
moeilijk	was	(haar	buren	hebben	haar	10	jaar	lang	verteld	dat	ze	haar
hier	niet	wilden	hebben...!).	Erg	indrukwekkend.
Voor	hetzelfde	hoofdstuk	had	ik	een	parcours	ontworpen	waar	de
vrouwen	een	voor	een	doorheen	konden	gaan,	om	de	liefde	van	Christus
voor	hen	op	een	praktische	manier	te	ervaren	aan	de	hand	van	de	vijf
zintuigen	en	Bijbelgedeeltes.	Mooi	om	te	zien	dat	het	de	vrouwen	echt
raakte	en	meer	bewust	maakte	van	de	grote	liefde	die	de	Here	voor	ons
heeft!
Ik	ben	blij	dat	tussen	Jenny,	de	domineesvrouw	en	mij,	steeds	meer	echt
teamwerk	begint	te	ontstaan!	Dat	is	een	grote	winst!
Er	zijn	ook	uitdagingen,	maar	we	vertrouwen	erop	dat	de	Heer	ons
wijsheid	zal	geven	er	goed	mee	om	te	gaan.	We	blijven	bidden	dat	de
kring	een	plek	van	geestelijke	groei	en	saamhorigheid	mag	zijn	en
worden.

Zending	=	relatie



Hij	zeide	tot	hem:	Gij	zult	de	Here,	uw	God,	liefhebben	met	geheel	uw	hart
en	met	geheel	uw	ziel	en	met	geheel	uw	verstand.	Dit	is	het	grote	en	eerste
gebod.	39Het	tweede,	daaraan	gelijk,	is:	Gij	zult	uw	naaste	liefhebben	als
uzelf.	-		Mattheus	22:37,38

Zending	is	relatie.	We	zijn	geroepen	om	God	lief	te	hebben	boven	alles	en
onze	naaste	als	onszelf.	En	vanuit	die	relatie	met	God,	kunnen	we	in	de
relatie	met	onze	naaste	Zijn	waarheid	en	liefde	doorgeven.	Ik	merk	dat
dat	in	mijn	leven	hier,	steeds	weer	te	maken	heeft	met	simpelweg
beschikbaar	zijn.	Aandacht	hebben	voor	de	mensen	om	mij	heen	en	dan
ontstaan	er	zomaar	mooie	gesprekken,	waarin	ik	over	Christus	kan	delen
en	er	ook	echt	geluisterd	wordt.	En	natuurlijk	ook	de	relaties	waarin	we
elkaar	mogen	opbouwen	in	geloof.
Op	de	eerste	foto	een	ontmoeting	met	Eunice,	mijn	zus	Margriet	en
Vismitta,	een	van	de	Indiase	studenten	uit	de	kerk.	Virmitta	is	erg
introvert	en	doet	niets	anders	dan	studeren.	Dus	elke	keer	als	het	lukt	om
haar	uit	huis	te	krijgen	voor	een	kopje	koffie	en	ontmoeting,	voelt	als	een
grote	overwinning	en	een	gelegenheid	om	haar	liefde	te	bewijzen.
Op	de	tweede	foto	Claudia,	die	vijf	dagen	in	het	ziekenhuis	lag	omdat	ze
haar	elleboog	had	gebroken.	Bij	een	van	mijn	bezoeken	ontstond	er	een
prachtig	gesprek	met	haar	en	de	kamerbuurvrouw	over	het	evangelie.
Tijdens	het	weglopen	hoorde	ik	de	buurvrouw	bewonderend	zeggen:	"Dat
is	een	vrouw	met	een	missie!"	Laten	we	bidden	dat	God	verder	werkt	in
haar	hart.
Op	de	derde	foto:	Marco	met	dominee	Paul	Crow,	uit	de	Verenigde
Staten.	Vorig	jaar	heeft	hij	de	aanzet	gegeven	voor	Marco	om	serieus	aan
de	slag	te	gaan	met	zijn	roeping	als	prediker.	Hij	bidt	nog	steeds	voor
Marco!	Het	was	een	grote	vreugde	om	hem	en	zijn	vrouw	afgelopen
zondag	weer	te	mogen	ontmoeten	en	te	vertellen	over	Marco's	groei!
Op	de	vierde	foto:	Annelie	is	een	Duits	meisje,	dat	via	Jeugd	met	een
Opdracht	een	maand	in	Pisa	was	en	zoekende	is	naar	Gods	wil	voor	haar
leven.	Ik	mocht	haar	een	paar	keer	ontmoeten,	vertellen	over	het	werk
van	OM	en	het	leven	als	zendeling	en	haar	incontact	brengen	met
anderen.
Niet	op	de	foto:	Ook	al	doe	ik	geen	vast	vrijwilligerswerk	meer	in	de
Angolino,	ik	ga	regelmatig	langshet	winkeltje	en	er	ontstaan	vaak	mooie
gesprekken	met	de	andere	vrijwilligsters,	ook	over	het	geloof.	Gewoon,	op
een	terloopse,	natuurlijke	manier.
Voor	mij	steeds	weer	een	herinnering	om	genoeg	ruimte	te	maken	in	mijn
agenda	voor	spontane	ontmoetingen,	zodat	God	mij	kan	gebruiken	zoals
Hij	wil!

Samen	bidden	en	danken:
*	Dank	voor	alle	mooie
ontmoetingen	van	de	afgelopen
tijd
*	Dank	voor	een	geslaagd
kinderevenement
*	Dank	voor	alle	kleine



vreugdemomentjes

*	Bid	voor	onze	extra
verantwoordelijkheden	in	de
zomer:	voor	wijsheid,	kracht	en
energie
*	Bid	dat	God	verder	in	de	harten
na	een	mooie	gesprek
*	Bid	dat	de	kerk	zich	verder	blijft
ontwikkelen	in	eenheid	en	liefde

Regelmatig	uitgebreide	gebedsinformatie	ontvangen?	Geef	je	op	voor	het
gebedsnieuws	door	een	mailtje	te	sturen	aan
thuisfrontChristine@gmail.com

Vragen,	opmerkingen,	meer	weten?	Neem	gerust	contact	op!

Hoe	zit	het	ook	alweer?
Ik	werk	bij	Operatie	Mobilisatie	om	te	zorgen	dat	het	Evangelie	overal	in	de

wereld	bekend	wordt.	Sinds	april	2019	woon	ik	in	Pisa,	Italië,om	hier	samen	met
het	team	van	OM	het	goede	nieuws	van	Jezus	bekend	te	maken.	Mijn	loon	komt

tot	stand	op	basis	van	giften.
In	deze	nieuwsbrief	deel	ik	met	je	wat	er	zoal	gebeurt	in	mijn	werk	en	leven.

Financieel	bijdragen	kan	via	www.operatiemobilisatie.nl/christinelemaire
of	door	zelf	over	te	maken	op	bankrekening	NL13	RABO0114	2329	38	o.v.v.

'Christine	Lemaire'.
	

Samen	zorgen	we	ervoor	dat	er	helderheid	komt	waar	duisternis	is!
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